
Ga eens plassen op Café Koer 
 
“Merchie Jean-Marie” 
 
Gekneld tussen het reusachtige stationsgebouw en de tent van Café Koer bevindt zich het 
sanitaire epicentrum van Theater aan Zee. De redactie van de TAZette moest gisteravond 
naar het toilet. Het was niet echt de eerste keer dit festival, maar wel de langste keer. Een 
gesprek met de meest behulpzame toiletbediende ter wereld, de heer Jean-Marie Merchie. 
Oorspronkelijk carnavallist, 38 jaar oud, hoeder van de properste toiletten van het festival, 
verwenner der behoeftigen en de knepen van het vak geleerd van zijn moeder die de 
bekendste WC-madam van Mariakerke is.  
 
Beetje tevreden van de installatie die je hier hebt? 
Jean-Marie: Nee, niet echt. Bij de mannen zou het echt goed zijn moest er een piscine meer 
zijn. Bij de vrouwen is er al één toilet stuk. Nee, de installatie zou echt wel beter kunnen, 
maar ik doe mijn best om het hier zo comfortabel mogelijk te maken. 
Niet veel thuis geweest zeker van de week? 
Jean-Marie: Het is inderdaad wel druk geweest. Ik sta hier elke avond van acht tot halfvier. 
Ik heb een zoontje van acht maanden. Daarom is mijn vrouw hier nog niet kunnen 
langskomen. 
 
Wie even in het kleine rijk van Jean-Marie wordt opgenomen, moet vaststellen dat de man 
stilaan sterallures begint te krijgen. Elke halve minuut krijgt hij zowaar een compliment van 
iemand die de puike service apprecieert. Toiletbrillen worden gereinigd voor elk gebruik. 
Papierrollen worden aan de lopende band vervangen en iedereen krijgt een vriendelijk 
woordje. Bovendien zijn de toiletten op Café Koer gratis. Voor het toilethok van Jean-Marie 
heeft zich ondertussen een klein terrasje gevormd van mensen die er gewoon blijven zitten. 
Van tijd tot tijd krijgt Jean-Marie spontaan een cola aangeboden. 
 
Wat is het verschil tussen jou en andere toiletbedienden. Blijkbaar zijn de mensen wel 
onder de indruk. 
Jean-Marie: Ik ga vaak naar bals enzo en dan zie ik daar de toiletmadams op hun gat zitten 
terwijl ze geld incasseren in zo’n schaaltje. Mijn idee is dat het nochtans heel wat werk 
vraagt om druk bezette toiletten proper te houden. Ik weet gewoon hoe belangrijk het is voor 
vrouwen om op een proper toilet te kunnen zitten. 
Loopt er wel eens iets mis hier? 
Jean-Marie: Ik ben vaak zo druk bezig met doorspoelen, wassen en plassen, dat ik wel 
soms verstrooid ben. Er komen hier meer dan duizend mensen per avond en al twee of drie 
keer heb ik een deur opengetrokken terwijl er nog een madam opzat. 
En? 
Jean-Marie: Ja… Dat zijn accidenten, hé. Dan probeer ik me te verontschuldigen. Geen 
probleem, zeggen ze dan… 
 
En zo gaat de avond van Jean-Marie voorbij. “Toiletje madam?”, Volgende kar, meneer, 
asjeblief”, “ja, danke”, “Niets betalen madam”, “Ok, de volgende”, “Ja danke, merci, 
goeieavond nog…  
Ga eens plassen op Café Koer, zoek het zelf maar uit en koppel dan maar het nuttige aan 
het aangename. De TAZette wenst u een zalige plas. (sko) 


