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Lucas Hirsch (NL, 1975) debuteerde in 2006 met de dichtbundel Familie gebiedt. Daarna volgden 

Tastzin en in 2012 Dolhuis.  Als geëngageerde dichter werd hij al met Eminem vergeleken:  

‘In diens oeuvre liggen choqueren en maatschappijkritiek zo dicht bij elkaar dat die twee zaken soms 

verdacht erg op elkaar gaan lijken. Ook met de gedichten in Dolhuis is dat geregeld het geval.’ 

(Maarten Buser, Literair Nederland). 

 

‘Hier geen tierlantijntjes die de gang van zaken met zoete woorden zal toedekken, maar keihard 

taalgebruik dat de lezer onmogelijk onberoerd kunnen laten.’ (Jan-Jakob Delanoye, Cutting Edge) 

 

Hirsch is ook de oprichter van het Haarlemse literaire productiebureau Kleine Revolutie Producties 

en is sinds 2013 huisdichter van Museum De Hallen te Haarlem. 

 

Ruth Lasters (BE, 1979) beschouwt schrijven als de ‘verrukkelijkste variant’ van piekeren. Naast proza 

legt ze zich ook toe op columns en poëzie. Met haar roman Poolijs (2006) won ze de Debuutprijs. 

Haar dichtbundel Vouwplannen werd in 2009 bekroond met de debuutprijs van het tijdschrift 

Liegend Konijn. Daarna schreef ze nog twee romans: Feestelijk zweet en Vlaggenbrief, dat vorig jaar 

verscheen. Onlangs nog won ze met haar gedicht ‘Witlof’ de Turing Gedichtenprijs voor beste 

Nederlandstalige gedicht, dankzij haar "kraakhelder onderzoek naar het ontstaan van de taal" (jury 

Turing Gedichtenprijs) 

 

Curator David Troch won o.a. de Herman de Coninckprijs 2013 voor het Beste Gedicht, de Turing 

Nationale Gedichtenwedstrijd en de Gerard Vermeerschprijs voor monologen; publiceerde in tal van 

literaire tijdschriften; bracht o.a. laat[avond]taal en buiten westen op papier en o.a. Een doosje dolle 

dialogen op podiumplanken; werkte mee aan Meander, was redactielid van Gierik & Nieuw Vlaams 

Tijdschrift en stond mee aan de wieg van Kluger Hans; is sinds september 2013 meneertje literatuur 

bij Wisper en op dit moment stadsdichter van Gent. Tussen zijn 35ste en 36ste verjaardag vrolijkte hij 

elke dag zijn auteurspagina op Facebook op met een poëtische vingeroefening. Nu kunt u er terecht 

voor het tekst- en fotoproject De dingen waarmee ik opsta. 
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