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Reine De Pelseneer & Pim te Bokkel  
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Reine De Pelseneer (BE, 1982), germaniste, begon ooit als kind te schrijven en is er sindsdien niet 

meer mee opgehouden. Ze houdt van de ‘geconcentreerde taal’ van de poëzie, van ‘millimeter werk, 

van schaven en prutsen’ (interview De Contrabas).  

 

Ze publiceerde in 2005 haar eerste dichtbundel Doorgrond genaamd en werd door Gerrit Komrij 

geselecteerd voor zijn bloemlezing ‘De Jonge Komrij’. Ondertussen verschenen nog twee 

dichtbundels voor volwassenen (Omzicht en Aan alles vast) en een tiental kinderboeken.  

Dit jaar publiceerde Reine met Is liefde lastig? voor het eerst een roman voor jongeren en 

jongvolwassenen, over de moeilijke, maar fascinerende puzzel van de liefde. 

 

 

Pim te Bokkel (NL, 1983) werd bekend in het Poetry Slam circuit en publiceerde essays, gedichten en 

kort proza in verschillende literaire tijdschriften en kranten. Voor zijn debuutbundel Wie trekt de 

regen aan? (2007) werd hij genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige 

poëzie. Daarna volgden de bundels De dingen de dingen de dans en de dingen en Dit is hoe een storm 

ontstaat, een bundel over de storm in jezelf.  Deze laatste bundel biedt je een extra dimensie aan, 

doordat je via een app de dichter zelf enkele gedichten kan horen voordragen. Hij wordt geprezen 

om zijn scherpe, onderzoekende blik maar tevens om zijn alledaags woordgebruik.  

 

‘Veel debutanten zetten in op klassieke thema’s (liefde, dood) óf op lolbroekerij. Zo niet Pim te Bokkel. 

[...] Een romantisch dichter – en een goede bovendien.’ (Trouw) 

 

 

Curator David Troch won o.a. de Herman de Coninckprijs 2013 voor het Beste Gedicht, de Turing 

Nationale Gedichtenwedstrijd en de Gerard Vermeerschprijs voor monologen; publiceerde in tal van 

literaire tijdschriften; bracht o.a. laat[avond]taal en buiten westen op papier en o.a. Een doosje dolle 

dialogen op podiumplanken; werkte mee aan Meander, was redactielid van Gierik & Nieuw Vlaams 

Tijdschrift en stond mee aan de wieg van Kluger Hans; is sinds september 2013 meneertje literatuur 

bij Wisper en op dit moment stadsdichter van Gent. Tussen zijn 35e en 36e verjaardag vrolijkte hij 

elke dag zijn auteurspagina op Facebook op met een poëtische vingeroefening. Nu kunt u er terecht 

voor het tekst- en fotoproject De dingen waarmee ik opsta. 

 

 

 

 



Meer Prinsen en Prinsessen 

 Maarten Inghels & Laura van der Haar (zo 2/8): http://tinyurl.com/ppoqr2x 

 Hanneke Van Eijken & Sylvie Marie (ma 3/8): http://tinyurl.com/pckzhx5 

 Lucas Hirsch & Ruth Lasters (di 4/8): http://tinyurl.com/phmm68t 

 Yannick Dangre & Anne Büdgen (do 6/8): http://tinyurl.com/qzea38z 

 Thomas Blondeau & Martijn Teerlinck - door Roderik Six & Erik Jan Harmens (vr 7/8): 

http://tinyurl.com/nnh7jtb 

 

 


