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dans met ons, drink wijn en  

versier uw hoofd met bloemen 

Dionysos zegt niet wat een vrouw  

wél of niet mag inzake liefde: 

een non wordt niet spoorslags  

een meesteres

Aan de deur van een nachtclub staat Bacchus te grijnzen. Met 

schalkse blik en rauwe stem lokt hij mensen naar binnen. Om te 

komen kijken, ruiken en proeven van zijn bacchanten. Maar Pen-

theus wil niet naar binnen. Die verdraagt geen krassen in zijn leven 

en al zeker geen vuiligheid. Over een darkroom waarvan we verget-

en zijn dat we er deel van uitmaken. 

In 400 v.Chr. schreef Euripides De Bacchanten: een stuk over de invoering van een nieuwe religie in de 

stad Thebe, waar razende vrouwen de priesteressen zijn. De studenten van de  Hogeschool voor de 

Kunsten Utrecht én RITCS School of Arts, gecoacht door Stef Lernous van Abattoir Fermé, zetten 

samen hun tanden in de tekst, laten niet los en scheuren woorden in letters van mekaar
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