
 

 

 

  
Ik wil niet beginnen. Ik moet beginnen. Laten we beginnen! (On se lance) 

Victoria Deluxe/Kopergietery  

ma 5/8  20u30 

Loods NMBS 

€ 17 add € 18 

120’ 

 

14 jonge spelers uit Gent en Charleroi duiken het speelvlak op om uit te drukken hoe elk 

van hen zich tot onze samenleving verhoudt. Op hun eigen manier nemen de jongeren 

het woord en gunnen ons een inkijk op hun stedelijke denk- en leefwereld die barst van 

verlangen, twijfel en hoop. 

Terwijl obstakels de gedachte aan een toekomst belemmeren, verzetten deze jongeren 

zich op een authentieke en veerkrachtige manier tegen de dikwijls als onomkeerbaar 

gepromote wereld. 

 

De theatermakers 

Dominique Willaert 

(Victoria Deluxe) en 

Dominique Collet 

(Kopergietery) gingen 

samen met de slam poet 

en acteur Francisco 

Luzemo aan de slag met 

een groep heel diverse 

jongeren uit Gent en 

Charleroi. Het zijn 

jongeren die dankzij onze 

welvaartstaat heel veel kansen krijgen – en dus bevoorrecht zijn in vergelijking met 

andere werelddelen - maar tezelfdertijd geconfronteerd worden met uiteenlopende 

vormen van uitsluiting en discriminatie in onze Belgische samenleving.  



 

 

 

In het creatieproces en de voorstelling exploreren we zowel hun onzekerheid en twijfels, 

als het verlangen en de hoop van deze jongeren, die exponent zijn van de wereld van 

morgen. 

 

In ‘Ik wil niet beginnen. Ik moet beginnen. Laten we beginnen’ (On se lance) 

kiezen de jongeren om de stier recht in de ogen te kijken, het dier bij de horens te vatten 

en er vervolgens een koprol overheen te maken.  

14 jongeren uit Gent en Charleroi drukken met quotes, verhalen en speeches uit dat 

échte hoop hierin zit: recht in de afgrond durven kijken en dan… gewoon beginnen, 

herbeginnen en er durven in geloven. 

Zie, er gaapt hoop aan de einder! 

 

MAKERS: Dominique Collet, Francisco Yvan Luzemo, Dominique Willaert  BEELD: Brecht 

Vanhoenacker  TECHNIEK: Gerold Van Thieghem  SPELERS: Alpaslan Mercimek, Aroa 

Canay Caneda, Astrid Clercx, Christian Makuta, Ebenezer Ankrah, Emma Boeyaert, 

Fanny Sznajder, Ferre Vuye, Francis Mutshipay, Jonas Baeke, Lolita Leveque, Nawel 

Kalbi, Oumaimae Akhayad en Francisco Yvan Luzemo. PRODUCTIE EN 

SPELBEGELEIDING: Jos Van Herreweghe en Maren Merckx 

 

 

 

 

 


