
 
 

In de klas 

Yves Petry 

vr 9/8  11u en 15u 

cc DGP (klas)* 

€ 10 add € 11 

90’ 

 

Trek samen met een gevierd auteur naar ‘De klas’ voor een boeiend relaas over 

schrijversdromen en -demonen, inspiratiebronnen en andere intimiteiten.  

 

In samenwerking met Sabam for Culture. 

*De klas is niet rolstoeltoegankelijk. 

 

Yves Petry (1967, Tongeren) is een Vlaamse auteur. Hij studeerde wiskunde en filosofie 

aan de KU Leuven. Zijn eerste verhalen verschenen in de literaire tijdschriften Dietsche 

Warande en Belfort en Nieuw Wereldtijdschrift. In 1999 verscheen zijn eerste boek: de 

roman Het Jaar van de Man. In 2001 verscheen zijn tweede roman Gods Eigen Muziek, 

waarvoor hij de Karel Schurmansprijs 2002 ontving. In 2003 publiceerde hij zijn derde 

roman De Laatste Woorden van Leo Wekeman. Petry's stijl bereikt hier een perfecte balans 

tussen lucide ernst en ironische distantie. Naast veel uitbundige lof bezorgde het hem een 

vermelding op de tiplijst van de AKO-literatuurprijs. Nog meer lof en bewonderend 

commentaar oogstte hij met zijn roman De Achterblijver (2006), een verhaal over jongens 

en wetenschap, leven en dood, heden en toekomst, waarvan het proza de lezer meeneemt 

in het morbide geestesleven van de quasi-autistische Gram Goetleven.  
 



 

 

Voor deze roman ontving hij in 

Nederland de BNG Nieuwe 

Literatuurprijs 2006 en de 

Provincieprijs voor Literatuur 

2007 van de provincie Vlaams-

Brabant. Het boek stond ook op de 

nominatielijst van de Gerard 

Walschapprijs 2007.  

 
 

 

In 2010 volgde De maagd Marino, dat werd bekroond met de Libris Literatuur Prijs 2011 

en de jongerenliteratuurprijs De Inktaap. In 2015 verscheen zijn zesde roman, Liefde bij 

wijze van spreken. Hierin wordt de kwellende en fatale driehoeksverhouding tussen een 

broer, een zus en de verteller van het verhaal indringend beschreven. Ook hierover was de 

pers uitermate lovend. Het boek belandde op de longlist van de Fintro Literatuurprijs. De 

Geesten is zijn langverwachte nieuwste roman en verscheen eerder dit jaar. Na de pijnlijke 

breuk met zijn vriendin Kristien vertrekt derdewereldarts Mark Oostermans naar kamp 

Bilonga, een vluchtelingenkamp in het binnenland van West-Afrika. De burgeroorlog lijkt 

het kamp niet te bereiken, tot op een dag een troep soldaten opduikt met allesbehalve 

vriendelijke bedoelingen. Maar dat schijnt Jeroen Ullings, het excentrieke hoofd van het 

medische team, weinig angst in te boezemen – ongezond weinig angst zelfs.  

 

      

Zin om het boek te lezen, dat kan, bij Boekhandel Corman zijn alle boeken die aan 

bod komen in In de klas verkrijgbaar. Bovendien krijg je er op afgifte van je ticket 

van In de klas eenmalig een linnen draagtas. 

Tip: ook de boeken die besproken worden in De Leesclub zijn beschikbaar in de 

winkel. 

 

 

 

 


