concept, tekst en spel lona Daniel en Rineke Roosenboom compositie-Frank Wienk-regie-Alexandra Broeder
muziek, spel Jonathan Bonny decor en kostuums Sacha Zwiers dramaturgisch advies Martine Manten
decoratelier Emiel Veken, Steven Raapis Dingman lichtontwerp Stefan Dijkman

geluidsontwerp Bram Anneveldt techniek Bram Anneveldt, Guido van ‘t Hof, Casper Verberg (stage)
productie Merel Hobrink stemcoach Saar Vandenberghe coaching interviewtechnieken Freek Staps

leestraject Thomas Lamers met dank aan Daan Windhorst

Wat vond je van de voorstelli

IN COPR UCTIEIMET ORKATER




DELETED SCENE

Edwin, de vaccinist

Benen inzwachtelen en billen schoonmaken. Dat doet Edwin elke dag. En hij
zegt het niet tegen zijn cliénten, maar het voelt eigenlijk alsof hij een autowrak
met duct tape aan elkaar plakt. lets dat binnenkort toch weer uit elkaar pleurt.
Liever houdt Edwin zich bezig met nieuw leven. Liefst van alles was Edwin
vroedvrouw geweest. Maar er zijn geen vroedmanfuncties in zijn conservatieve
omgeving. Daar willen de vrouwen dat er alleen vrouwen tussen hun benen
kijken. Ervaringsdeskundigen die het mirakel van binnenuit kennen. Het won-
derwerk van God.

Maar vandaag is Edwin ver van huis, in de Amsterdam Arena. Omdat ze alle
bekwame handen kunnen gebruiken bij de nationale vaccinatie. Midden op het
veld, op een krukje naast een kamerscherm. En de mensen gaan in rijen langs
hem. De mensen zijn gerustgesteld. Dat zij dit gaan bevechten. Dat het hen
weer gaat lukken om iets in de kiem te smoren. Met hun kennis en hun gron-
digheid. Edwin draagt iets bij. Aan het wonderwerk van de mensen. Edwin telt.
Dit is de 900ste prik die hij vandaag zet. Edwin stroopt de mouw naar boven.
Neemt de arm.

Hoe heet je?
Annabel Sommers.

Zenuwachtig?

'/ FENTENER
FONDS 21 ‘\k\\\/’é’ vussggé%@

lira PRINS BERNHARD = <8
CULTUURFONDS 4 SHV Gemeente Utrecht

Beetje.

En Edwin zegt tegen Annabel dat ze af moet tellen. De cijfers hardop moet
zeggen.
En hij bij nul de prik zal zetten.

En Annabel telt. Terug vanaf tien. Negen. Acht. Zeven. Edwin prikt. De naald
naar binnen. De ader in van Annabel.

Het is een truc van Edwin. Een truc van alle verpleegkundigen overal. Om de
prik al te zetten voor de patiént bij nul is. Door het schrikeffect is de pijn min-
der. Edwin drukt de vloeistof naar binnen.

Die stroomt langs de schouder naar boven. Over de borst, door het hart de
kamers in gepompt naar overal, en ook naar beneden. Naar het midden van
het lichaam waar alles begint. De baarmoeder. Annabel is de laatste Sommers.
De laatste ooit. Dat moet ze maar beter niet weten.

Edwin zou het kunnen begrijpen. Als hij het hele verhaal zou horen, zou

Edwin begrijpen dat deze handeling de redding betekent. Zou hij begrijpen dat
hij bij de kern is van nieuw leven. Leven van kippen en van zeehonden en van
planten waar hij de naam niet van kent. Edwin zou trots zijn op zichzelf. En iets
minder treuren om het niet kunnen zijn van vroedman. Maar Edwin weet niks.
Edwin is maar een schakeltje. En Edwin doet wat hij moet doen, wat we wisten
dat hij zou doen als maar genoeg mensen zeggen dat dat het goede is

De tekst van de voorstelling en andere deleted scenes nog eens rustig
nalezen? Na afloop van de voorstelling verkopen lona en Rineke voor
€10,- het tekstboekje dat is uitgegeven door De Nieuwe Toneelbibliotheek.
Ook kunnen ze besteld worden in de webshop op www.orkater.nl/shop.



