
TAZ aan ons


Begin eens met luisteren

Ze zijn overal

De stakkers met koppen vol zorgen

En gapende wonden


Begin eens met voelen

Aan hun vlees en hun bloed

Ontwaar op de tast de contouren

Van wat er niet toe doet


Begin eens met fluisteren

Te midden ’t gebrul

De zoektocht naar liefde duurt eeuwig

Maar ik heb geduld


Begin eens met zeggen

Dat het je niet koud laat

Dat dit brave land zich te pletter zuipt

Aan argwaan en haat


Zo kan het niet meer

Zo loopt het fout af

Tijd om er iets aan te doen


’t Is aan ons

’t Is aan jou 

’t Is aan ons

’t Is aan mij

Het is aan


Wacht niet op de redding

Enkel niets doen is fout

Wees niet bang om een steen te verleggen

Wees het goeie soort stout


Naar de hel met de regels

Wat ons hart zegt is wet

Op deze zomerse avond

Begint ons minzaam verzet


Dus bonk op een deur

Schop tegen een scheen

Scheur het keurs van je lijf

In stukken uiteen


’t Is aan ons

’t Is aan jou 

’t Is aan ons

’t Is aan mij

Het is aan


Wees de wind in de zeilen

Wees de zon op het strand

Wees de schaduw die zorgt

Dat er niemand verbrandt




Wees de arm om een schouder 

Wees de kus op een wang

Wees een troost voor de wereld

Want de wereld is bang


Wees een baken van liefde

Hier op Theater Aan Zee

Laat alle schroom varen

En zing met me mee


’t Is aan ons

’t Is aan jou 

’t Is aan ons

’t Is aan mij

Het is aan



